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«Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmiyeceksin, hiç kimseyi aldatmıyacaksın. Memleket için bakiki mefküre ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna mütehammil olacaksın, önüne nihayetsiz manialar yığacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, vasıtasız, hiç telâkki ederek, kimseden yardım gelmeyeceğine kâni olarak bu maniaları aşacaksın. Bundan sonra da sana büyüksün derlerse bunu söyleyenlere güleceksin.» 


ATATÜRK DİYOR Kİ: 


Malatyaya Kaysı Araştırma ve Değerlendirme Enstitüsü 


Kurulmalıdır 
M. Hayrettin ABACI 


Türkiyenin neresine giderseniz gidiniz Malatya deyince akla kaysı gelir. Gerçekten Malatyamız kaysı bakımından eşsiz bir zenginlik gösterir. Denilebilir ki Malatya tarımının ve ekonomisinin te- 


eski zamanlardan beri meyvasının nefaseti ve bolluğu ile ün kazanmıştır. Birçok tarihi kaynaklar- da bu özelliği belirtilir, Şehrimize bu özelliği veren başlıca ürün ise kayşsıdır. 


Kaysı halkımızın geçiminde, şehrimizin ekono- 

- misinde geniş yer tutar. Bol olduğu yıllarda ilimize milyonlarca lira para getirir. Kaysının bol olduğu yıllar Malatya halkı için, esnafı için, tüccarı için gelir ve kazancın bol olduğu yıllar demektir. 

Ayrıca bu yıllarda el emeği de biraz değer kazanır. Bir çok kadın ve erkek işçi iş alanı balur. 


Kaysı Türkiye ekonomisinde de az çok yer tutar. Zira kuru kaysı yabancı ülkelere ihraç edilen, yabancı ülkeler tarafından istenen alınan bir gıda maddesidir. Malatyamızın kuru kaysıları da dünya piyasasında nefaseti ile tanınmıştır. Bu konuda rakipsizdir. Bazı yıllar kuru kaysı ihraçının sağladığı gelir ihracat gelirlerimizin %5 ine yaklaşabilmektedir. Bu küçümsenecek bir oran değildir. Daha da artması çok mümkündür. Şunu da eklemek gerekirki dışarı ihraç edilen kuru kaysıların hemen hepsi Malatya kuru kayşsısıdır. 


melinde kaysı ve kaysıcılık vardır. Malatyamız çok Ancak, şehrimize, halkımıza, ekonomimize bu kadar yararı olan kaysıcılığın ve kuru kaysıcılığın çeşitli bakımlardan, apaçık görülen b ir ço k problemleri bulunmaktadır. Bu problemlerin bazılarına 1961 yılında yayınladığımız «Malatyayı Kalkındırmağa Çağrı» adlı broşörde kısaca - yüzeyden dokunmuştuk. Burada bunları tekrarlama nın gereği yoktur. Önemli olan bu problemlere bir çare bulmak, kaysının halkımıza ve ekonomimize daha yararlı bir hale gelmesini, kaysı için çekilen emeklerin daha iyi değerlenmesini sağlamekdir. 


Biz, Malatya kaysıcılığının problemlerinin bilimsel yönden tesbiti ve etkili bir şekilde hal yolu na sokulması, kaysının halkımıza daha bol gelir getiren bir ürün olması için en başta şu çareyi görüyoruz : Malatya'ya Kaysı Araştırma ve Değerlen dırme Enstitüsü kurulmalıdır. Teknik Tarım Müdürlüğünün, Bölge Zirai Karantina ve Mücadele Müdürlüğünün ve daha başka kuruluşların kaysı üzerine parça parça yürüttükleri çalışmaları tek bir kuruluş bünyesinde toplamak veya onun denetimi düzeni altında yürütmek öyle sanıyoruz ki çok da ha faydalı olacaktır. Bu enstitü yapacağı çeşitli araştırmalarla kaysıcılığın gelişmesini, değerlenmesini sağlıyabilir. 


İlgililerin, yetkililerin dikkatine önemle suna-TİZ, 


iŞ 


Türkiye İşçi Partisi ìl Yönetim Kurulunun 


örgüte yayınladığı 
BİLDİRİ 


Malatyadâ büyük başarı kazanacağız 


PARTİMİZ HIZLA GELİŞMEKTEDİR : 

Partimiz, gerçekci bilimsel, devrimci ve demok ratik bir yol izliyerek, yurdumuzda tam egemenlik kurmuş olan, kalkınmamızı engelleyen, bağımsızlığımıza gölge düşüren dış sömürücülerin gücünün kırılması yoksul ve emekçilerin sömürülmekten kurtulmaları, emeklerinin tam değerini almaları, insanca bir yaşayışa kavuşmaları için devamlı, etkili bir çaba içinde her geçen gün biraz daha güçlenmektedir. Halkımız her geçengün biraz daha uyanmakta, emekçi sınıfı olarak kurtuluşunun ve kalkınmasının nerede olduğunu görmeğe başlamakta ve partimize katılmaktadır. 

Şüphesiz bu durum yoksul ve emekçi halkın sömürülmesi suretiyle gününü gün edenlerin, bu sebeple de bu bozuk düzenin sürüp gitmesini istiyenlerin hiç hoşuna gitmemektedir. Bunlar partimizin gelişmesini durdurmak çok yaklaşan 1969 segimlerinde başarı kazanmasını engellemek için akla hayale gelmedik usüllerle gayret göstermektedirler. 

Partimizin gelişmesini ve başarısını önlemek için sömürücü zümrelerin, karşı partilerin, iktidar partisinin ve bunların uşaklarının yürüttüğü söz konusu gayretler Malatyamızda da şu veya bu şekilde göze çarpmaktadır. Çünkü partimiz Malatya mızda 1968 senato seçimlerinde çok önemli oy almış, bütün yurda örnek olmuştur. 1968 de Malatyada halkımızın %17 si oyunu partimize vermiştir. 
Bu yüksek düzey sömürücüleri son derece korkutmaktadır. Sömürücüler Malatyada sağlanan bu ora nın bütün Türkiyede elde edilmesi ihtimali karşısında büyük endişelere düşmekte, bu yüzden de özellikle Malatyada Türkiye İşçi Partisini zayıflatmak ve 1968 de ulaşılan oranın normal bir gelişme olmayıp gelip geçici sebeplerden ileri gelen bir durum olduğu yolunda bir kanaat uyandırmak imkânını bulmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. 


SÖMÜRÜCÜLERİN DOLAPLARINA 

DİKKAT ETMELİYİZ : 

Sömürücüler partimizi zayıflatmak için artık genellikle karşımıza cepheden şıkmamakta, çeşitli mas keler takarak bizi içimizden ve arkamızdan vurma ğa, yenik düşürmeğe dikkat etmektedirler. Partililer arasında gayet normal olarak beliren bazı görüş farklarındân yararlanarak parti içinde birbirine düş man, işi gücü birbiriyle uğraşmak olan hizipler ve gruplar yaratılmak istenmektedir. Böylece partinin bu uğraşı yüzünden eylemini geniş halk kütlelerine ulaştırma görevinde zorluğa düşeceği ümit edilmektedir. 

Genellikle yedi sekiz aydan beri gerek Türkiye çapında, gerek daha önemsiz olmakla beraber Malatya çapında partimiz içinde göze çarpan çekişmelerin ve gelişmelerin temelinde başlıca bu gerçek bulunmaktadır. 

Egemen ve sömürücü sınıfların baş temsilcisi olan, yöneticileri dış sermaye çevreleri ile geniş ilişki içinde bulunan Adalet Partisi iktidarı zaman zaman kartimizi asılsız esassız bir takım suçlamalara hedef yapmakta partimizi yasalar karşısında sorumlu bir durumda göstererek kapatmak çaresi aramakta, hiç değilse böyle bir kanı yayarak halk oyunda partimize karşı bir şüphe ve çekingenlik uyandırmağa çalışmaktadır. İktidarın bu amacına ulaşmak için bazı satılık adamları, ajanları aramı- 


za katılmış ve bunlara parti eylemini yasa dışı alanlara itmeleri görevini vermiş olması mümkündür. 


DEVRİMCİ DÜŞÜNCE GERÇEKÇİ 
TUTUM İSTER 

Bugün bazı Anti-demokratik yasalar yüzünden yurdumuzda sesyalist eylemin çek dikkatli ve titiz yürütülmesi zorunluğu vardır, Partimizin nepahasına olursa elsun yaşatılması sosyalizmin geniş halk kütlelerine ulaşması bakımından gereklidir. Kim ne derse desin bugün yurdumuzda her geçen gün biraz daha belirlenen anti-emperyalist sa vaşa, sömürücüye karşı direnişe ve sosyalist düşüncenin gelişip serpilmesine en büyük olanağı par timizin yıllardır sürdürdüğü çaba sağlamıştır. 

Devrimci düşünceyi bilimselliğin ilk şartı olan gerçekçi bir tutum içinde topluma: ve hayata aktarmak tutulacak en sağlam ve güvenilir yoldur. 
Yüzyıllar boyunca uyutulmuş, ileri ve yeni düşün celere karşı şartlandırılmış, okutulmamış ve halen %60 ı okuryazar olmayan: halka inmenin, bu hbalkı kazanmanın ve emekçi kütlelerine sınıf bilincini kendi yaşantılarını değerlendirerek adım adım kazandırmanın da en geçerli yolu budur. 

Bu düşüncelerle İl Yönetim Kurulumuz oybirliği ile karar alarak bu konuları bütün ilçe örgüt lerimize ve üyelerimize sunmak ve. dikkatlerini çekmek istemiştir. 


UYANIK ve DİKKATLİ OLMALIYIZ 

Özellikle seçimler yaklaştıkça uyanıklığımızı çok artırmak, son derece dikkatli olmak, 'partimizin gücünü kırmak, partililer arasına ikilik sókmak, sen ben kavgası yaratmak için girişilen teşebbüsleri boşa çıkarmak zorundayız. Partimizi yasalar karşısında sorumlu durumlara düşürücü davranışlardan önemle kaçınlalıyız. Üyelerimizi böyledavranışlara itici ve sürükleyici eylemlerde bulunanlara karşı son derece uyanık olmalıyız. Çalışma larımızı bilimsel bir temele oturtmalıyız. Karşımız daki: çevrelerin gücü ile kendi gücümüz arasındaki oranı iyice saptamalı ve eylemimizi buna ge yürü terek, her an kendi gücümüzü daha artırmak olanağı aramalıyız. Partimizin üzerine titremeliyiz. Ona sımsıkı sarılmalıyız. Onu her türlü zararlı etkiden uzak tutmalıyız. Onu namusumuz gibi korumalıyız. 

İl Yönetim Kurulumuz 1969 milletvekili seçimlerinde de örgütümüzün Malalatyada büyük başarı kazanacağına, partimizin iç ve dış sömürücülere karşı yürüttüğü mücadeleye önemli katkıda bulunacağına tam inanç içindedir. Bu oluş tarihsel bir görevin başlaması demektir. Bu göreve olumlu olarak katılanlara ne mutlu. Onlar büyük şeref kazanacaklardır. 

Genel görevlerimizi özetleyen bildirimizi özel görevlerimizi belirten bildirimiz izleyecektir Bunla rın dikkatle okunarak uygulanmasını bekleriz. 

İl Yönetim kurulum iz tam bir anlayış birliği içinde, yüklendiği büyül: görevi en iyi şekilde yap mak için çalışmaktadır. Bu anlayış birliği gücümü zü en çok artıran destektir. s 

Yaşasın bağımsız ve sosyalist Türkiye 


TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 
İL YÖNETİM KURULU 


ei em ŞA 


e 


Sayfa 2 


Emekçinin Partisi 
Türkiye İşçi Partisidir 


ŞEVKET AYERİ 

Türkiye İşçi Partisinden başka partilerin hepsi bütün vatandaşların partisi olduklarını söylerler. j 

Böyleyken vatandaşlarımızın başta emekçiler olmak üzere büyük çoğunluğunun nasıl bir sefalet işsizlik, topraksızlık, bakımsızlık içinde olduğunu görmezler. 


Milyonlarca köylünün perişan ve yoksul bir du 


rumda bulunduğunu, çok köyde okul ve yol bulunmadığını, çok köylerde su bulunmadığını köylünün çamurlu ve pis sular içmek zorunda kaldığını görmezler. 

Halkın, köylünün, emekçinin bu durumda kur tulması, ama bir an önce kurtulması için gerekeni yapmazlar. x 

Görmezler ve yapmazlar çünkü işlerine gelmez. 
Çünkü bunlar her ne kadar bütün vatandaşların partisi olduklarını söylerlerse de hakikatte bunlar emekçisi, işçisi, zanaatkârı, topraksız ve az toprak lı köylüsü ile emekçi sınıfının değil, çıkarı bu sınıfın çıkarı ile ters yönde olan hakim sınıfların, 


.büyük toprak ağalarının, büyük, tüccarların, ban- 


kerlerin, dış ve iç sermaye çerçevelerinin partileridirler, onların çıkarı peşindedirler, 

Emekçinin, köylünün derdine, ıstırabına çare bulunması için toprak refurmu yapılması, dış tica retin devletleştirilmesi, bankacılığın, sigortacılığın devletleştirilmesi, devlet eliyle ağır sanayi kürul- 


sömürülmeyerek tam hakkının verilmesi şarttır. 

Oysaki bütün vatandaşların partisi olduğunu söyleyen partilerin yöneticileri hemen bemen tama men toprak ağasıdırlar, bütün tüccar ve fabrikatör veya dış sermaye çevreleri ile işbirliği içinde bulunan kimselerdir. 

Bir toprak ağasının kendisinin topraklarını da topraksız köylüye verecek reforma taraftar olması mümkünmüdür? Bir fabrikatörün yani bir çok işçi çalıştıran bir kimsenin işçinin ücretine zam ya- 


` pılmasını, işçinin yaşama koşullarının düzeltilmesi- 


ni öngören bir kanuna evet demesi mümkünmüdür? = 

Şu halde halkın çok büyük çoğunluğunu kapsı yan emekçi sımfının çıkarını kollayabilmesi, düzeni kendi çıkarı açısından kurabilmesi için emekçi sınıfın.n partisinde toplanması, emekçi, sınıfının partisini iktidara getirmesi şarttır. 

İşte Türkiye İşçi Partisi böyle bir partidir. Emekçinin partisidir. Bunu tüzüğünde, proğramın- da apaçık yazar: 

«Türkiye İşçi Partisi (TİP) Türk işçi sınıfının ve onun bilime dayanan, tarihi ve demokratik öncülüğü etrafında toplanmış, onunla kader birliğinin bilinç ve mutluluğuna varmış bütün emekçi sınıf ve tabakaların (Irgatların, topraksız ve az topraklı köylülerin, dar gelirli meslek sahipleri ile ilerici gençliğin ve aydınların) kanun yolundan iktidara yürüyen demokratik, bağımsız, sosyalist siyasal örgütüdür.» Diye apaçık niteliğini belirtir. 


Nasıl eğlensin gönül? 


Yüz yüzerken tehlikeyle, 
Gel de haydi gönül eğle 
Hasretim gülmeye şöyle 
Gel de haydi gönül eyle 


Amerika adım adım 
İlerlerken dostum sandım. 
Aldandığımı anladım 

Gel de haydi gönül eyle 


İç dış sömürü ' yanyana 
Çıktım erlik mey sanma 
Kardeş diyemem düşmana 
Gel de haydi gönül etle 


Aç kalır emeği çeken 
Milyonlar sömürülürken 
Açlığa yargılı iken 
Gel- de haydi gönül eğle 
Mehmet Tuncer ister barış 
Gök yüzünde olur yarış 
Hep bize mi geri kalış 
Gel de haydi gönül eyle 
Sıvacı Mehmet Tuncer 


ması, emeğin en yüce değer kabul edilmesi, 


HALKİN DERDİ 


25-Nisan-1969 


Seçimler yaklaştıkça milletvekili olmak için is tek duyanlar, niyet taşıyanlar, şu veya bu parti- de zemin arıyanlar, ince ince hesap yapanlar da çoğalıyor. Pekçok kimse şu veya bu parti listesi- ne girebilip giremiyeceği girdiği tardirde seçilip segilemiyeceği konusunda temaslar yapıyor. Seçilme listede üst sırada yer alma imkânı sağlamak için çeşitli çevre ve kişilerle ilişkiler kuruyor. 

Öte yandan milletvekili olmak istiyenlerin bu çabalarına karşı partililerde ve halk oyunda çeşitli anlamlar veriliyor, değişik yorumlar yapılıyor. 
Genel olarak halk hemen kiç kimsenin milletvekili olmak isteğini ciddiye almıyor. Çok kişiye göre milletvekili olmak istiyen kişi bol maaşlı bir mevki peşinde koşmaktadır, çıkar imkânları bol ve for su olan bir makama ulaşmak çabasındadır. 

Oysaki kim olursa olsun bir kimsenin millet vekili olmak isteği normaldır. Zira memlekete ve millete hizmetin, memlekete ve millete yararlı bir ülküyü savunmanın ve gerçekleştirmenin, halk çoğunluğunu teşkil eden emekçilerin hakkını arama- nın, emeğin hakkının yenmediği bir toplum düzeni için mücadelenin en etkili yolu milletvekili ol- 


Milletvekili Olmak İsteği 


maktır. Devletin ve milletin kaderine ilişkin çabalar yürütmek imkânı milletvekili olunduğunda ele geçer. k 

Bu sebeple milletvekili olmak istiyenlere karşı tutum ve davranışlarımızı bazı ilkeler açısından ayarlamalı, milletvekili olmak istiyenler arasından kimi, kimin partisini tutacağımızı mantık ve akıl ölçüleri içinde ince ince düşünmeliyiz. 

Bir adam çıkarını, menfaatını düşünen bir kim se ise, para, pul, şöhret, mevki, makam düşkünü ise, fakir ve yoksul insanların davasını gütmüyorsa, emekçilerden yana bir düzenin savunucusu değilse iyi bir milletvekili olmıyacağı, memlekete ve halka yârarlı işler göremiyeceği süphesizdir. 

Yok eğer milletvekili olmak istiyen kişi özel hayatında çıkar peşinde değilse, bunun somut delilerini bütün yaşantısı boyunca vermişse, veriyorsa, dürüst bir insansa, ahlâk ve karekteri sağlamsa, memlekete ve millete hizmet için çırpınıp duruyorsa, hayatını böyle bir ülkü için yaşıyorsa, memleket meselelerini biliyor, araştırıyor ve kovuş turuyorsa, kafası çalışıyorsa, okuyup yazıyorsa, yok sul ve emekçilerin davasına kendini tamamen ver mişse, satın alınmaz bir vicdan taşıyorsa böyle bir kimseye milletvekilliği anasının ak sütü gibi helâl olsun. 

Önemli olan bütün adayları bu nitelikler açısından değerlendirmeye gitmek ve en üstte kalanlarını seçmektir. i 


kd o oy. woe işsizliğin ettiği 

Türkiye İşçi Partisi il başkanı avukat M. Hay rettin Abacı şubat ayı içinde Hekimhana gitti. Orada partisiyle ilgili bazı temaslar yaptı. Karşılaştığı gençlerden özellikle çok sıcak bir ilgi gördü. 
Bu gençlerin işsizliği dikkatini çekti. Malatyaya döndüğünde oturdu, Başbakan Süleyman Demirel'e aşağıdaki yazıyı yazdı: 

Sayın Süleyman Demirel, 

Başbakan 

Ankara 

Partimizi dahada geliştirmek için bazı çalışma lar yapmak üzere Hekimhan ilçemizi ziyaret ettim. 
Çoğu ortaokulu bitirmiş, askerliğini yapmış, pırlan ta gibi gençlerimizin işsiz güçsüz dolaştıklarını gör düm. İş bulmak için başvurdukları kapıların yüzlerine kapatıldığını söylediler. Bu sebeplerle bütün ümitlerini partimize bağladıklarını, ancak sosyalizmin yurdumuzu sefaletten, işsizlikten kurtaracağına inandıklarını ifade ettiler, 

Ayrıca Hekimhanı Malatyaya ve köylere ba - lıyan bütün yolların da kapalı olduğunu, bu yüzden yurttaşların büyük sıkıntı çektiğini öğrendim. 

Bu gözlemlerim karşısında size çok yararlanacağınız bir düşüncemi açıklayacağım. 

Partimizin şüphesiz kendi açınızdan endişe ileöfke ile gözlediğiniz gelişmesini önlemek, hiç değil se bu gelişmenin hızını azaltmak için ancak ve an cak hemen derhal işsizliği ortadan kaldırmanız şart tır. Bu işsizlik, bu sefalet, bu düzensizlik sürdükçe hiç ama hiç kuşkunuz olmasın partimizin hızı nı kesmek için değil değil sizin, değil Sükan'ın, siz lerden binlerce kere daha üstün kişilerin bile çaba sı boşunadır. 

Bu böyle malâmunuz ola. 


25.2.1969 


“GEÇMİŞ ZAMAN: 


Bir Açık Oturum 


Beş yıl önce Malatyada Mezbaha işçileri grev' yapmışlardı. Bu grev dolayısıyla bir açık oturum düzenleumışti. Bu açık oturumun öyküsünü o tarih te İstanbulda yayınlanan Emekçi gazetesinin 8 ağus tos 1964 tarihli 7. sayısından aynen okuyalım. 

«Temis Sendikası Malatya şubesi ile Malatya Belediyesi arasında Mezbaha işçileri için yapılmak istenen toplu iş sözleşmesinin akim kalması üzerine Mezbaha işçileri 12 haziran 1964 tarihinde gre- ve gitmiş bulunmakta idiler. Bu grev bütün Malatya işçileri ve halkı tarafından olduğu gibi yüksek öğrenim gençleri ve toplumcu aydınlar tarafım- , dan da desteklenmiştir. 

Bu arada, Malatya Lisesinden yetişenler Gemi yeti bu grevi konu edinerek 15 Temmuz 1964 çar şamba günü bir açık oturum tertipledi. Bu açık o turuma katılanlardan söz alanlar çoğunlukla! grev konusunda işçilerin haklı olduklarını belirttiler. Oturumda gerek işçi, gerek işveren temsilcileri kendi tezlerini savundular. , 

Oturumda, önceden tesbit olunan konuşmacılar konuşmalarını yaptıktan sonra, serbest ` konuşmacılara geçildiğinde Türkiye İşçi Partisi İl Başkanı avukat M. Hayrettin Abacı'da söz aldı. Avukat Abacı, konuşmasına Türkiye Cumhuriyeti Ana yasasının 4l. va 42. maddelerini okuyarak başladı. Bu maddelerde, çalışanlara insanlık haysiyeti- ne yaraşır bir yaşayış sevivesi sağlanmasının, çalışanların insanca yaşaması için tedbirler almanın bin Anayasa emri olduğunu: belirtti. 

TİP İl Başkanı konuşmasına devamla, çalışan bir kimsenin sağlamak selini olduğu 2500-3000 kaloriyi alabilmesi için neler istihlak etmesi ve bun ları sağlamak için de Malatya piyasasına göre gün delik kazancının ne olması gerektiği konusunda ra kamlar verdi. Bu arada Hayrettin Abacı «görülüyorki 10 liradan aşağı gelir insanca.bir yaşama se viyesi değil, olsa olsa hayvanca bir yaşama seviye si sağlar, çünkü insan tek başına yaşıyamaz. Bunun geçindirmek zorunda olduğu en az beş kişilik bir ailesi vardır. Şu halde beş kişilik bir işçi ailesinin insanca yaşamak için 38 liralık gündelik kazanca ihtiyacı vardır. İşçiye bunu veremiyorsak, hiç olmazsa 20 lira verelim. İşçiyi 10 lira ile mah küm etmiyelim» dedi. Bu konuşma salonda bulunanlar üzerinde son 'derece etkili olmuş, bu sebeple de TİP'e karşıt olan bazı koyu CHP lilerin hiç hoşuna gitmemiş, onları tedirgin etmiştir. Bu yüz den, salonda hazır bulunan ve daha önce olumsuz ve çelişik bir konuşma yapmış bulunan eski Bele- diye Başkanı. CHP li Noter Avni Gebeş «Sen işçileri hayvana benzettin» diyerek Hayrettin Abacı” nın sözüne müdahale etti. Hayrettin Abacı «Demo goji yapmayın, ben bilimi konuşturuyorum, demogoji devri geçti» diye karşılık verdi. Ancak karşılıklı atışma ve suçlamalar çoğaldığından ortalık ka rıştı ve oturum sona erdi. 

Fakat. daha sonra TİP İl Başkanı avukat Aba cı, sokaktakarşılaştıkları CHP li Noter Avni Gebeş | ile bunun hempaları olarak geçinen CHP li Zülküf Kızıltaş ve Aziz Canpolat'ın adice bir tecavüzüne maruz kalmış, onlara gereken dersi vermiştir. Bu arada büyümek istidadını gösteren kavga halk tarafından yatıştırılmıştır. 

Bu tecavüzün halkoyundaki yankısı büyük olmuş, fikir çarpışmasının hem de aydın olması gerekenler tarafından sukağa dökülmesi hiç hoşa git memiş, mütecavizler bütün Malatya halkı tarafından kınanmıştır. Olayın İşçi Partililere duyulması üzerine yeni bir olayın çıkmaması için avukat Hay rettin Abacı, İşçi Partililere «Biz efendi ve davası nın haklılığına inanmış kimseleriz. Davası sokak ka badayılarının gayretine kalmış bir parti değiliz. Bu sebeple soğukitanlı olunuz, sabırla bu sokak kabadayılarının utançtan iki büklüm olacakları zamanı bekleyiniz.» demiştir. 

Emekçi gazetesinde yer alan haber bu. Ancak gerek bu grevin, gerek bu haberede söz konusu olan olayın, özellikle zamanın Malatya basınına da yansıyan hayli ilginç yönleride bulunmaktadır. Bun ları da ileride söz konusu etmek isteriz sırası geldikçe. 


Gazetemiz maddi sebeplerle pek düzenli yayımlanamamaktadır. Okuyucularımızdan özür dileriz. 


M. Hayrettin Abacı - Avukat 
Türkiye İşçi Partisi Genel Yönetim K. 
üyesi Malatya il Yönetim K. Başkanı 


Baskı tarihi 25.4.1968 
Sebat basımevi — Malatya 


Si 


